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Binnenkomst familie onder orgelspel Air van J.S. Bach

Welkom

Aansteken kaarsen

Votum en Groet

We zingen: Abba Vader

Abba Vader U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba Vader U alleen
U behoor ik toe

Abba Vader laat mij zijn
Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer
Laat mij nimmer gaan
Abba Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen

Gebed

Mark

Gitaarspel: Partita XVI Giuseppe Antonio Brescianello

Corné  



Gitaarspel 

Erik

Kees zingt: Green fields of France

Well how do you do, young Willy McBride?
Do you mind if I sit here down beside your graveside?
And rest for a while ‘neath the warm summer sun
I’ve been walking all day, and I’m nearly done
I see by your gravestone you were only nineteen
When you joined the great fallen in 1916
I hope you died well 
And I hope you died clean
Or young Willy McBride, was it slow and obscene?

Did they beat the drums slowly?
Did they play the fife lowly?
Did they sound the death march as they lowered you down?
Did the band play the Last Post and chorus?
Did the pipes play the Flowers of the Forest?

Young Willy McBride I can’t help wondering why
Do those that lie here know why did they die?
And did they believe when they answered the call?
Did they really believe that this war would end wars?
Well the sorrow, the suffering, the glory, the pain
The killing and dying were all done in vain
For young Willy McBride it all happened again
And again, and again, and again, and again



Chantal

Boris 

Gitaarspel 

Annette

We zingen Op bergen en in dalen 

Op bergen en in dalen
En overal is God
Waar wij ook immer dwalen
Of zitten daar is God
Waar mijn gedachten zweven
Of stijgen daar is God
Omlaag en hoog verheven
Ja overal is God

Julia

Daniël 

Dieke zingt: De Zee (Toon Hermans)

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel. 



Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Lezingen: 
	
Trouwtekst Cornelis de Graaf en Dirkje Keus: Romeinen 15: 7

‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft 
aanvaard’.

Psalm 71 (gedeelten)

Preek

Orgelspel



We zingen: Prijs mijn ziel de Hemelkoning

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetooning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs den Koning, ’t eeuwig goed.

Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaad’ren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d’ eeuwen door tot steun en staf

Dankgebed en voorbeden

Zegen

Bij uitgaan kerk orgelspel: Jesu, bleibet meine Freude van J.S. Bach

 
Aan het graf

Enkele woorden bij teraardebestelling

Dankwoord namens familie

Afscheid




